
De tweede P >>> ga door met POPCORN...

Jullie komen niet alleen voor het eten, maar natuurlijk ook voor een
aflevering van The Chosen. Pak er een lekkere bak popcorn bij en
ga er goed voor zitten.

TIP: Zorg ervoor dat de aflevering klaarstaat en dat de techniek goed
werkt. Heb je lekker geluid? Zijn er bijvoorbeeld voldoende lekkere
plekken om te zitten? Maak het comfortabel!

3 P’S
VOOR EEN TOFFE
AVOND MET THE
CHOSEN

WE WALK ALONGSIDE THOSE WHO WALK ALONE 

De eerste P >>> start met PIZZA...

Of wat jullie zelf lekker vinden natuurlijk. Eten verbindt en geeft je
een ontspannen moment van elkaar ontmoeten. Dit is jullie
moment van ‘inchecken’. Neem de tijd!

Tip: Zorg ervoor dat het eten écht iets samen is. Wissel af en zorg dat
niet dezelfde mensen steeds de afwas doen.

De derde P >>> staat voor PINDA...

Of een ander lekker nootje of snack natuurlijk. Maar nu jullie lekker
gegeten hebben en de aflevering van The Chosen gekeken hebben
is het moment gekomen om samen door te praten.

TIP: Zorg dat je als leider goed voorbereid bent. De groepsverwerkingen
hebben enorm veel in zich - kies dus wat je per avond wilt gebruiken.
Zorg ervoor dat het gesprek dicht bij je hart blijft en geef ruimte voor
openheid en kwetsbaarheid. Lezen jullie na de avond nog samen het
leesplan dat per aflevering beschikbaar is?
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WE WALK ALONGSIDE THOSE WHO WALK ALONE 

Ingrediënten voor een mooie ontmoeting

Hoe je ontmoeting eruit ziet, bepaal je zelf. Maar wie weet helpt dit:

Samen eten - Neem de tijd om elkaar beter te leren kennen en bouw aan community. Een
'Bring 'n Share' werkt vaak goed. Zo hoeft niet 1 iemand alles voor te bereiden. 
Eén video per keer - Zorg voor goed werkende techniek, pen & papier, cola & popcorn.
Groepsverwerking - Zorg dat je materialen van tevoren klaarliggen, en pak je Bijbel erbij.
Goed gesprek - Als groepsleider stuur je het gesprek maar zorg je ook dat er voldoende
ruimte is voor wat er in de groep 'ontstaat'. 
Gebed - Bid met & voor elkaar. Je ziet dit ook regelmatig terugkomen in de opdrachten.
Tijd - Voor echte ontmoeting is tijd nodig. Blijf na afloop nog even lekker hangen, en wees als
groepsleider, ook op een later moment, beschikbaar voor een gesprekje.


